
 

Nieuwsbrief  
Overzicht 1e en 2e kwartaal 2024 
 

We willen jullie graag, als vrienden van de stichting, regelmatig een kijkje laten nemen in de 

activiteiten die we doen vanuit de stichting. Zo kunnen jullie zien waar jullie donatie terecht 

komt en wat we met de anderstaligen ondernemen.  

 

Eetfeest (januari 2024) 
Op zaterdag 13 januari was het weer zover voor een eetfeest. Dit keer bij Jongerencentrum 

Megafoon Gennep. Een mooie ruimte die na het toevoegen van wat versieringen en een vernieuwde 

indeling nog wat mooier was geworden. Dit keer hadden we ruimte voor 60 personen, en deze 

hadden zich ook zeer snel aangemeld. Zoals altijd was het format hetzelfde, zelf wat eten bereiden 

wat je met iedereen kan delen. Zo was er echte hollandse erwtensoep ( beschikbaar gesteld door 

Niersjaarsduik Gennep) en vele gerechten uit Syrië, Marokko, Iran en Engeland. 

Voor het eerst was er ook een wedstrijd element aan toegevoegd wie het lekkerste gerecht had 

gemaakt. De winnaar is gekozen door een publieksjury. Met als hoofdprijs een mooie waardebon van 

de Action! 

Een geslaagde brunch vol gezelligheid en lekker eten! 

 

  

 



 

 

Bezoek aan museum Orientalis Nijmegen (juli 2024) 
Op zaterdag 6 juli 2024 hebben we met een groep van circa 30 personen het museum Orientalis in 

Nijmegen bezocht. We begonnen in de voortuin van het museum met een zelfgemaakte en zelf 

meegebrachte lunch. Joseph, inmiddels een goed ingeburgerde Syriër, deed de aftrap van het 

programma met een welkomstwoord en leidde ons door het plan van de dag. Daarna was het samen 

eten van elkaars heerlijke lunch.  

De kinderen renden in het rond. De ouders genoten van hen en van alle mooie dingen die Orientalis 

ons bood. De rondleiding startte met een geweldige gids, die veel wist te vertellen over de 

verschillende religies die in het park worden belicht en uitgebeeld; de Joodse, de Katoholieke en de 

Islamitische. We hadden een leerrijke en verbindende dag. Met hulp van de eigen vrijwillige 

chauffeurs en het activiteitenteam waarin ook anderstalige vrijwilligers hard hebben geholpen, 

hadden we een zeer mooie succesvolle dag.  

 

Dank aan de stichting en aan iedereen die heeft bijgedragen! 

 

    

 

  



 

Zomer picknick in Milsbeek (augustus 2024) 
Eten verbindt! Ook weer in 2024. In navolging op de nieuwjaarsbrunch in januari hebben we een 

zomer Picknick editie bedacht op zaterdag 17 augustus. Op de mooie locatie van Jacq, een van onze 

trekkers van het activiteitenteam, mochten we dit eetfestijn laten landen. En het was weer een 

heerlijke zonnige dag. De mensen hadden er zin in. Lekker samen eten, samen spelen, samen 

dansen, samen gezellig kletsen. Een ieder had van thuis weer wat lekkers gemaakt en meegenomen. 

Ja, eten verbindt en lekker samen genieten ook! 

 

 

Regulier taalcafé 

Uiteraard hebben we elke week ook onze reguliere taalcafé ochtenden en avonden gedraaid. Steeds 

meer anderstaligen (en taalmatjes!) weten ons te vinden. De ene keer hebben we een programma of 

activiteit, een andere keer gaan we op pad om samen een ijsje te halen (gesponsord door de 

stichting) of spelen we spelletjes en oefenen tegelijk met de taal!  

 
Dit was hem weer voor nu. Bedankt voor je (vernieuwde) donatie om dit allemaal mogelijk te 

maken! Wij hopen dat je ons ook de rest van het jaar blijft volgen. 

 

Wil je vriend blijven voor het komende jaar? Leuk! Je kunt dan hier een donatie doen. 

Heel erg bedankt namens ons allemaal!   
 

https://spreekdezelfdetaal.nl/doneer/
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