R STICHTING
SPREEK DEZELFDE TAAL

Nieuwsbrief
Overzicht 4e kwartaal

Onze eerste nieuwsbrief is een feit! We willen jullie graag, als vrienden van de stichting,
regelmatig een kijkje laten nemen in de activiteiten die we doen vanuit de stichting. Zo
kunnen jullie zien waar jullie donatie terecht komt en wat we met de anderstaligen
ondernemen.

Schilderen (herfstvakantie)

In de herfstvakantie was er een taalcafé in de ochtend waar Diny Kuppen een schilderactiviteit kwam
begeleiden. ledereen mocht een afbeelding uitkiezen om na te schilderen of je kon je eigen idee
schilderen. Sommigen begonnen wat voorzichting, of dachten dat het niet zou lukken. Maar, soms
met een beetje hulp, uiteindelijk voor iedereen een prachtig resultaat! En vooral een gezellige
creatieve ochtend! Bedankt Diny (en Ria) voor jullie hulp en begeleiding!

*materialen en begeleiding gesponsord door de stichting




Kermis (oktober 2023)

In oktober zijn we tijdens het taalcafé op de woensdagavond naar de kermis geweest met een hele
groep. Voor sommigen was dit de eerste keer dat ze dit mee maakten.

We gingen een rondje in de botsauto’s, wat voorzichtig begon maar na enkele rondjes kreeg men er
geen genoeg van! Leuk om te zien dat de hele attractie bijna bezet was met anderstaligen (en
taalmaatjes). Daarnaast hebben we kennis gemaakt met de andere attracties, zoals touwtje trekken
en de kamelenrace. Een aantal waaghalzen waagden ook een ritje in de Royal King, de hoogtste
attractie van de kermis! Als afsluiting brachten we oliebollen mee terug voor de mensen die in het
taalcafé waren gebleven. Een geslaagde avond! Op zaterdag zijn we nogmaals gegaan, maar dan met
de anderstaligen en hun kinderen. Ook een geslaagde middag! Wij zijn als stichting trots op de
taalmaatjes en vrijwilligers die dit mogelijk maken en dat wij dit weer hebben kunnen financieren.
Het wordt zo een mooie Gennepse traditie!

Sintviering

Ook dit jaar hadden we weer een geslaagde
pakjesavond/ochtend in het taalcafé! Op
woensdagavond 22 november en
woensdagochtend 29 november mochten wij als
stichting voor Sinterklaas spelen en hebben wij
ons jaarlijkse Sinterklaas dobbelsteenspel
gespeeld.

Bijna alle cadeaus zijn beschikbaar gesteld door
de stichting, maar onze dank gaat ook zeker uit
naar naar Replay Toys in Gennep. Zij hebben ook
een aantal cadeaus voordit goede doel
beschikbaar gesteld. Wij zijn erg blij met deze
samenwerking met een lokale ondernemer!




Kerstbingo (december, 1° week van januari)

Voor de kerstbingo hadden we iedereen gevraagd wat van thuis mee te nemen wat als prijsje kon
dienen voor de bingo. Bingomaster Ben riep de nummers om, met hulp van Jan die de cijfers draaide.
We speelden verschillende rondes en het was een geslaagde activiteit, waar bijna iedereen wel met
een prijsje naar huis ging. En we hadden geoefend met de cijfers in het Nederlands. Win-win!

Regulier taalcafé

Uiteraard hebben we elke week ook onze reguliere taalcafé ochtenden en avonden gedraaid. Soms
gebruiken we deze gewoon om met de taal te oefenen, met elkaar te praten, te netwerken of een
spelletje te doen. Er zijn ook meestal een aantal thema avonden.

Dit kwartaal kwam Anneke Jansen, een leerkracht, wat vertellen over oudergesprekken, rapporten en
kennismaking op school. Eerst legde ze wat uit over hoe het er tijdens deze gesprekken aan toe gaat
en ze gaf tips over welke vragen je kan stellen en hoe je verwachtingen kan uitspreken. Daar hebben
we later nog mee geoefend. Dat was heel leerzaam! Bedankt Anneke voor je tijd en je duidelijke
uitleg!

Dit was hem weer voor dit kwartaal. Bedankt voor je donatie om dit allemaal mogelijk te
maken! Wij hopen dat je ons in het nieuwe jaar blijft volgen.

Wil je vriend blijven voor het komende jaar? Leuk! Je kunt dan hier (link) een donatie
doen. Heel erg bedankt namens ons allemaal!



